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DE NESTDRANG VAN ACCORDÉON MÉLANCOLIQUE

05/11/06 

Accordéon Mélancolique - Le Nid Aimé - STAM008, www.acmel.nl

De accordeon verheugt zich in toenemende belangstelling. Niet enkel in de volkse
muziek, maar ook in andere stijlen. Brugge pakt al enkele jaren stevig uit met het
festival Airbag. Ook ons land krijgt vanaf komend voorjaar een groot
(rondreizend) festival: De Accordeonslag. Het instrument wordt tussen de
schuifdeuren vandaan getrokken. Belgische folkmuzikanten pikten al decennia
terug aan bij die internationale trend. Ons land volgt zoetjesaan. 

Afgelopen jaar vond het trio Pot, van Lienen & Baumgarten (twee diatonische
accordeons en contrabas) met hun album Speeldoosje definitief aansluiting bij
interpretaties van progressieve Vlaamse en Franse folkies. Een ander opmerkelijk
Nederlands gezelschap, Accordéon Mélacholique, zoekt het met internationaal
succes in een nostaligischer richting. Zij doen het op twee chromatische
klavier-accordeons. De eigen composities op hun jongste (4de) album Le Nid Aimé
(Het Beminde Nest) vinden hun inspiratie in verschillende muzikale tradities.  

Jean-Pierre Guiran en Cherie de Boer uit Driebergen bespeelden al podia in
Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, IJsland en Denemarken. In eigen land
maakten ze tournees langs tal van zalen. Hun eerste CD L'imparfait du Cœur werd
uitgebracht mei '98. Het Zweedse Dragspels Nytt riep hem uit tot de beste
accordeon-CD van 1999. In 2002 verscheen het album Parade des Poules, een jaar
later het live-album Petits Fours Frais.

Le Nid Aimé straalt een aangename soberheid uit. Pure accordeonmuziek met
citaten uit mediterrane, Parijse, jiddische en zuidamerikaanse sferen. Hier ‘n 
bluesje, daar wat jazz, dan weer een musette, of iets walserigs. Allemaal voorzien
van een eigen handschrift, dat wil zeggen virtuoos maar droog spel, subtiel, geen
opsmuk, enkel twee accordeons, zonder studiotrucs kraakhelder vastgelegd waarbij
geruis van toets- en knoppenbewegingen niet wordt weggepoetst. Het samenspel
klikt. De  afzonderlijke partijen vloeien als vanzelf in elkaar over. 

De chromatische klavier-accordeons van Guiran en De Boer zijn een Guerrini
Classic (1990), een Hohner Lucia III (1970) en een Serenelli Olymphonic (1960).
De vijftien nummers op Le Nid Aimé - dit keer bijna uitsluitend eigen composities
en arrangementen - zijn opgenomen in de Sterkenburg Studio in Driebergen. Guy
Roelofs legde er de laatste hand aan in zijn Fuaime studio in Breda. Het cd-boekje
biedt info in het Engels, Frans en het Nederlands. Bij elk nummer staat een
sfeertypering, zoals bij Te Lang Alleen:  Melancholic sounds to cherish, Des sons
mélancoliques à cheris, Melancholieke geluiden om te koesteren...

Ondanks de jazzy swing van het afsluitende Within Five Minutes, blijf je na ruim
vijftig minuten achter in een warme dromerige sfeer. Niet dat het allemaal zo
ingetogen klinkt als het titelnummer en Te Lang Alleen. Of zo verstild als het
prachtige Appelboom en de opener Le lac Minor. Het zegt trouwens genoeg dat
Guiran en De Boer dat nummer opnamen ‘aansluitend op een wandeling langs een
meertje bij het vallen van de avond.' 
Nee, bij AM speelt het zich niet allemaal in de schemering af. L'Esprit du Sud maakt
dat zonneklaar, zoals ook Kripi Kripi met haar pittige schwung. Parijs klinkt door in
het meeslepende Solitude Heureuse waarmee Guiran zichzelf een hart onder de
riem steekt na een mislukte relatie. Het van een merel geleende deuntje in Merel
stemt ook al opgewekt.  

Maar goed, het duo draagt niet voor niets de term mélancolique in zijn naam.
Daarbij past een  yiddishe traditional als Mi Yitmeni Of en de gypsie-nostalgie van
Juif Errant. Op een of andere manier primeert dus toch het dromerige. Dat hangt
natuurlijk ook samen met de weemoed en heimwee die spreekt uit de titel van het
album, Het Beminde Nest. Om de nestdrang te onderstrepen siert het gedicht Naar
huis van Tjeerd Buwe (pseudoniem van de Utrechtse Prof. Dr. T. B. van Wimersma
Greidanus) het cd-hoesje; alleen al die openingszin...: ‘Ik wou dat ik naar huis
wou...'. Dat sfeertje wordt nog eens fraai benaderd door de passende aquarel van
Cherie de Boer op de omslag van het cd-boekje. 

Liefhebbers opgelet. Binnenkort is de bladmuziek van dit album beschikbaar. Zie
www.acmel.nl.

Henk - Waardering 8 

NEW S F L A SH

Het Brugges Festival
biedt 10, 11 en 12 
november een mix van 
jong & gerenommeerd met 
de vooruitstrevende jonge 
Belgische folkgarde, de 
gevestigde orde uit het 
buitenland en enkele 
primeurs. In Brugge staat 
luistercomfort centraal. 
Het richt zich op zo perfect 
mogelijke klankweergave, 
uitmuntende verlichting, 
scherpe tijdsplanning en 
zitcomfort, plus de nodige 
watten waarin de 
muzikanten worden 
gelegd met voor hen 
geriefelijke ontvangst, 
verblijf en 
repetitiefaciliteiten.

Lees meer...

 

R EC ENTE
CONCE R TB ER ICHTE N

BLUEGRASS EN IERSE FOLK
IN RUURLO

Op zaterdagavond 25
november komt Blue Dew
met de theatervoorstelling 
The Long Journey Home
naar het Kulturhus in 
Ruurlo.

Lees meer...

 

IERSE AVOND IN EDAM

De Harmonie aan de
Voorhaven in Edam heeft 
op haar maandelijkse 
"diner" avond in 
november de  zangeres
Wendy Seager
uitgenodigd.

Lees meer...

 

SCHYLGER STOUT IN
EMMEN

Op vrijdagavond 24
november treed de 
Terschellinger Folkband 
Schylger Stout op in Café
de Fransche Kroon in 
Emmen.

Lees meer...

 

SHINER TWINS OP TOUR

De Shiner Twins gaan hun 
nieuwe album All In Store 
vanaf 18 november 
voorstellen in een tour.

Lees meer...

 

DRIEMAAL PHØNIX IN
DEVENTER

In het kader van
Deventer Internationaal
zal op woensdag 15 
november de Deense 

zoek...


